Wijkberichten maandag 25 maart 2024

Eredienst zondag 31 maart 2024 PASEN

Aanvang 9.25 uur.

Onze pastor Bart Starreveld gaat hierin voor en er wordt in deze Paasdienst medewerking verleend door de
zanggroep “Rehoboth”

Eredienst zondag 7 april 2024

Aanvang 9.25 uur

Voorganger Ds. Kina Tigelaar is een reizend, gepassioneerd voorganger met een duidelijke liefde voor Gods
Woord. Met haar heldere, hartelijke stem neemt zij de mensen mee in het verhaal van God en mensen. Haar
voorliefde voor het Oude Testament heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat zij met enthousiasme de
geschiedenis in haar context plaatst en vervolgens weet te verbinden met het Nieuwe Testament. Zij is bepaald
geen studeerkamertheoloog, maar iemand die met een pastoraal hart kijkt naar de werkelijkheid van het
dagelijks leven. Haar achtergrond als Maatschappelijk Werkster speelt hier zeker in mee.

Verjaarsfeestje

Op vrijdag 5 april van 14.00 tot 16.30 uur vieren wij een verjaarsfeestje met gemeenteleden die in het eerste
kwartaal 80 jaar of ouder zijn geworden. Hiervoor hebben alle jarigen al een uitnodiging ontvangen. Wie graag
van de partij wil zijn maar zich nog niet heeft opgegeven kan dit alsnog doen door Ilma Frederiks te bellen, tel.:
010435 40 68 of 06 413 542 41. U mag een introducé meenemen.

Hartelijke groet, Joke de Zwart namens de Wijkdiaconie.

LEVEN IN EEN VERANDERENDE WERELD,

Einde van de Vasten- of 40dagentijd

Het is PASEN, HET Feest van onze Opgestane Heer. Hebben we nog be/gespaard voor ons project dichtbij? Er
komen projecten met tips en hulp om duurzamer te gaan leven. Er was kortgeleden een toespraak van de Paus
Franciscus en hij zei: ‘Inspanningen van huishoudens om vervuiling en afval te verminderen en voorzichtig te
consumeren, creéren een nieuwe cultuur’. En hoewel het effect dat van één huishouden uitgaat, wellicht
gering is, kan dat, wanneer velen het doen, toch van invloed zijn op politiek en economie en een
veranderingsproces op gang brengen. Dan kunnen wij, thuis, ook meehelpen aan een duurzame wereld. Na de
Paasviering, zondagmorgen 31 maart, wordt voor de laatste keer de deurcollecte voor deze Vastenactie
gehouden. Ook is het mogelijk het volgende rekeningnummer van MOVZWO te gebruiken, dat is NL82 INGB
0000 5562 95 tnv Actie rekening MOVZWO tgv Vastenactie 2024 CW. Vergeet niet, dat als je tenminste één
keer hebt meegedaan met de Vastensoep, zowel mee gegeten of dat je een keer gekookt hebt, dan ben je
uitgenodigd om 12 april de Vreugde maaltijd mee te maken. Dan zorgen we allemaal voor wat lekkers en
maken er een feestelijke avond van. We beginnen ook om 6 uur ’s avonds, maar die avond kan het wel later
worden. Graag opgeven bij mij of een andere diaken en ook wat je voor lekkers meebrengt die avond, zodat we
geen dubbele lekkenijen krijgen. Houd de Nieuwsbrief in de gaten. Gezegende Pasen gewenst. De Heer is
waarlijk opgestaan. Telefoonnummer 0620379649 of marian.verhagen@post.com

Zwerven door de Westwijk

Huis van vreugde

Tijdens een fietstochtje door de wijk zag ik ineens twee mensen die ik kende van de Voedselbank in de open
lucht aan een tafeltje zitten. Eén van hen had een tas met artikelen netjes op de grond gezet. Er zaten nog
meer mensen aan de tafel, onder meer een autistisch meisje dat vooral de tafel aan het kleuren was met een
stift. Ik noem het tweetal mevrouw A en meneer B. Ik schoof even aan en meneer B zei tegen mevrouw A: 'Hoe



was je verjaardag zondag?'. Meneer B is een ruige deeltijd psychiatrische patiént: soms gaat het goed met hem
en soms ook niet. Hij verzorgt zichzelf niet echt goed en dat was vandaag ook te zien. Hij is niet kieskeurig in
zijn taalgebruik. 'lk heb zo'n bijzondere verjaardag gehad', zei mevrouw A. Zij komt al vele jaren bij de
voedselbank. Hoewel haar 'vergunning' allang verlopen is spreekt ze toch nog regelmatig oude contacten. De
voedselbank heeft hen lotgenoten gemaakt. 'Wat was er dan zo bijzonder aan je verjaardag?', vroeg meneer B.
Op die vraag ging mevrouw A uitgebreid vertellen - ook aan mij - hoe haar leven verlopen was. Ze was haar
man op jonge leeftijd verloren en raakte daardoor steeds verder in materiéle problemen. Maar ze was in de
loop der jaren ook erg somber geworden. Ze moest ineens verder als alleenstaande moeder met drie kinderen.
Dat heeft ze altijd een zware klus gevonden. 'Maar ik heb altijd van de kinderen gehouden en ik heb hen zoveel
mogelijk gegeven wat ze nodig hadden’, vertelde ze. 'Zondag waren ze allemaal op mijn verjaardag. En ze
zeiden stuk voor stuk dat ze nog altijd van me hielden. We hebben met elkaar een supergezellige dag gehad.
Mijn huisje was echt een huis van vreugde'. En ze had tranen in haar ogen. Meneer B. antwoordde op dit
verhaal door luid in zijn handen te klappen. 'Bravo!’, riep hij. 'Je hebt het helemaal goed gedaan, dus. Je gaf je
kinderen geen spullen, maar een goed hart. Wat goed van je!'. En weer applaudisseerde hij. 'Wat goed dat we
elkaar nog altijd spreken, ook al is het niet bij de Voedselbank', zei hij nog. En tegen mij zei hij: 'Weet je wel dat
de Voedselbank een echt ontmoetingspunt is? Daar komen mensen die in dezelfde situatie van armoede zitten
elkaar tegen. Daar hoef je je niet te schamen. Ik denk dat de ontmoetingen bij de Voedselbank net zo
belangrijk zijn als de spullen die je er krijgt'. Hij heeft gelijk, ik weet het zeker. Als ik écht met pensioen ga, meld
ik me aan bij de Voedselbank als vrijwilliger. Het verraste me toch weer dat je zomaar op straat mensen kunt
tegenkomen die ontroerd zijn. De straat ligt vol goud, ik weet het wel. Mensen die hun levensverhaal met
elkaar delen en die daarvan opknappen. Toen ik verder fietste realiseerde ik me dat ik door dat gesprekje een
groot geschenk had gekregen. Ik moet bekennen dat de hele gebeurtenis me ook ontroerde. Ik voelde me
gesterkt om door te gaan met pastoraal werk. Het belangrijkste in het leven zijn de dingen die mensen met
elkaar delen. Daardoor geven ze elkaar de kans om te genieten van de pareltjes van het leven met elkaar. En
even later dacht ik ook nog aan Jezus. Die fietste niet door de wereld, maar die liep vooral met zijn vrienden
door de straten. Hij sprak ook met de mensen die hij tegenkwam, rijp en groen en alles daartussen. Ik weet wel
zeker dat ook hij ontroerd werd door de mensen die op zijn pad kwamen. Je zult maar een blindgeborene op
straat tegenkomen die om je hulp vraagt. Of een wanhopige vader die komt huilen, omdat zijn kind net is
overleden. Het zal je maar gebeuren. Jezus was eigenlijk gewoon een straatpastor. De straat was zijn kerk.

Bart Starreveld, pastor Rehobothkerk.

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit
telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd
worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak
te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u
niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoon nummer en mogelijk
kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.




